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ORDE VAN DIENST
Protestantse gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam

14 maart 2021
4e zondag Veertigdagentijd

Thema: Stemhulp
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Ouderling: Netty Colenbrander
Kerkrentmeester: Anneke Borkus

Lector: Maarten Blom
Organist: Jos Thomassen

Koster & techniek: Fred en Sijnie Heuvel
Orgelspel

Woord van welkom – door de ouderling van dienst

Toelichting liturgische schikking

Aansteken van de kaarsen

Psalm 122
We luisteren in de Veertigdagentijd elke week naar een psalm uit een bepaalde liedcultuur.
Vandaag luisteren we naar Psalm 122 vrij, van Huub Oosterhuis (tekst) en Antoine Oomen
(muziek). Huub Oosterhuis (1933) studeerde wijsbegeerte, Nederlandse taal- en letterkunde en
theologie. In 1964 werd hij tot priester gewijd. Vanaf 1965 is hij verbonden aan de Amsterdamse
Studentenekklesia, tevens thuis van het liturgische werk van Huub Oosterhuis. Antoine Oomen
was vanaf 1961 achtereenvolgens organist, pianist, koordirigent en – tot op vandaag – componist
in de Amsterdamse Studentenekklesia. Zijn oeuvre omvat een kleine driehonderd composities op
teksten van Huub Oosterhuis, geschreven in opdracht van Stichting Leerhuis en Liturgie.
https://youtu.be/2uJ11XkZ86c

Klaarwakker en opgetogen
was ik toen ze me riepen:
Wij gaan naar het Huis van je weet wel.
En nog even, en mijn voeten
staan in jouw poorten, Stad!
Jeruzalem, hoge veste,
huizen schouder aan schouder
hecht gevoegd, één geheel
daarheen de stammen, de twaalf
de stammen van God, die Ene
om te getuigen van Hem
dank te betuigen zijn Naam
Daar staat de Stoel van het Recht
daar staat de Tafel der Armen.
Deze stad moet vrede,
vrede binnen haar muren
en buiten rondom in de velden.
Stad van Vrede, zwart profiel
tegen oplichtende hemel.
Omwille van heel de wereld
zeg ik: vrede voor jou.
Omwille van onze kinderen
zingen wij: vrede voor jou.

https://youtu.be/2uJ11XkZ86c
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Stilte

Bemoediging en groet
V: Onze hulp is de Naam van de Heer,
A. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: EN NIET LOS LAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

V: Er is genade voor u en vrede van God, onze Vader,
Van Jezus Christus, onze Heer.
A: AMEN

Verbindende woorden

Aanvangslied: 645: 1,2
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Kyriegebed
Na ‘zo bidden wij’ spreken we samen uit onder orgelbegeleiding: het refrein van lied 547

KYRIE ELEISON, WEES MET ONS BEGAAN,
DOE ONS WEER HERRIJZEN UIT DE DOOD VANDAAN

Gebed

Schriftlezing: Marcus 8:27-35
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg
vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Ze antwoordden: ‘Johannes de
Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ Toen
vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ Hij verbood
hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. Hij begon hun te leren dat de
Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de
schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou
opstaan; hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht
te wijzen. Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de
woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de
mensen willen.’ Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil
zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. Want ieder
die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het
evangelie, zal het behouden

Lied 533: 1,3,4
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt

Verkondiging

Orgelspel

Gedicht met de woorden van lied 992
Orgelspel
V: Wat vraagt de aarde meer van ons

dan dat wij recht doen en trouw zijn en wandelen op zijn weg
A: WAT VRAAGT DE AARDE MEER VAN ONS
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V: dan dat wij dienen en hoeden als mensen naar Gods beeld
A: WAT VRAGEN MENSEN MEER VAN ONS
V: dan dat wij breken en delen als ons is voorgedaan?
A: HET IS DE GEEST DIE ONS BEWEEGT
V: dat wij Gods wil doen en omzien naar alles wat er leeft
Orgelspel

Gebeden (dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader)

Mededelingen (collecte en bloemengroet)

Slotlied: 994, alle verzen
De coupletten worden gedeclameerd terwijl het orgel speelt
Couplet 4 spreken we samen uit

O GOD GIJ MOET REGEREN
TEGEN HET ONVERSTAND:
WIJ DIENEN VELE HEREN
TOT SCHADE VAN HET LAND
GIJ ZIJT GENADE, UW BEVEL
DOET LEVEN EN VERGEVEN,
O GOD VAN ISRAËL

Zegen
V: Vervolg je weg met blijdschap en ga in vrede,

gedragen door de Ene
A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN,
V: bij alles wat ons te doen staat,

alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.

A: MOGEN WIJ VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN,
V: in het leven dat we samen delen,

zo kwetsbaar als het is.
A: MOGEN WIJ VANDAAG VOOR ELKAAR EEN ZEGEN ZIJN,

in ons verschillen en ons gelijken.
V: Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam:

Vader, Zoon en heilige Geest.
A: AMEN.

Afsluitende woorden

Orgelspel


